
Lied  

Refrein 2 
’t Is een kwestie van vertrouwen 
van die God in mens tot mens, 
dat de hoop nooit uit zal doven, 
’t Rijk van God als hartenwens. 
 

Mededelingen 

 

Zegen en zending 

 

Ze zijn er:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem maar mee  

en deel uit... 

 

Lied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En de vlam en het vuur dat ons verlicht en warmt 
en het vuur dat brandt 
en het kruid dat in de as opschiet, begon met God. 
 
En de mens met zijn handen  
om een bloem te plukken 
en te bouwen aan een huis 
en te wonen met de kinderen, naar Hem gemaakt. 
 

Welkom 

 

Bidden om nabijheid 

"Zoek het enige wat telt" zegt Jezus ons vandaag.  

Hij bedoelde daarmee het Rijk der Hemelen. 

Hoe ver staan wij op onze zoektocht naar dat Rijk? 
 

"Met het Rijk der hemelen gaat het 

als met een koopman die zijn hele vermogen  

verkoopt om in het bezit te kunnen komen  

van een kostbare parel. 

Is dat Rijk Gods voor ons een prioriteit? 
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Gevonden!? 



Met het Rijk der hemelen gaat het 

als met een sleepnet vol vissen van allerlei soort. 

We willen maar al te graag vergeleken worden 

met grote vissen, belangrijk en kostbaar,  

vooral in de ogen van andere mensen. 

Maar Gods maatstaven zijn anders dan de onze. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, zoals Salomo vragen wij: 

geef ons wijsheid, zodat we inzicht verwerven 

wat van blijvende waarde is. 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Lofprijzing  

Danken en loven wij God 

voor het licht van zon, maan en sterren,  

voor de pracht van bloemen en planten,  

voor het wisselen van de seizoenen  

en voor alle leven hier op aarde. 

 

 

 

Laten wij God loven en prijzen  

omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,  

die ons de werkelijke waarden heeft geleerd. 

Gloria … 

 

Laten wij God loven en prijzen:  

voor het geluk dat we vinden  

in zoveel kleine dingen. 

Gloria … 

Gebed   

Goede Vader, de schat van uw Koninkrijk  

lijkt verborgen onder de aarde.  

Als mensen in harmonie leven  

met hun naaste en de schepping, 

komt zij tevoorschijn . 

Als wij naar hun schoonheid kijken,  

zien wij uw Liefde voor ons.  

Schenk ons een open blik  

voor de vele wonderen in dit leven, 

zodat wij in de kleinste dingen en mensen 

uw gelaat ontdekken. Amen.  

 

 

 

 

Uitnodiging tot de communie 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 

Gebed   

Met de aanwijzingen die, Gij God,  

ons hier hebt gegeven, kunnen wij  

op zoek gaan naar de schat, 

op zoek naar de kostbare parel 

die Gij voor ons verborgen hebt 

in de mensen met wie we leven,  

met wie we werken, 

of die wij, waar dan ook,  

tegen het lijf lopen. 

Uw zegen is ons steeds nabij.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtpuntje van de week Toon Hermans 

Wie was het die de zon verzon 

toen de allereerste dag begon 

de sterren aanstak voor de nacht 

het eerste vlokje sneeuw bedacht. 

 

Wie blies de wind zijn adem in 

gaf mens en dier hun wezen 

wie schreef de teksten, welke pen 

voor merels en voor mezen. 

 

Je voelt als iemand huilt of lacht 

of als de regens zingen 

dat zich èèn grote lieve kracht 

verbergt in alle dingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heer, onze God, Gij zijt heilig en goed, 

Gij hebt onze namen geschreven in uw hand. 

 

Geen mens zult Gij vergeten 

dankzij Jezus Christus,  

die Gij hebt uitgezonden 

om tranen te drogen 

van mensen die geslagen zijn, 

om het hart te helen 

van mensen die gebroken zijn, 

om Brood te worden voor vandaag 

en Vrede zelf te zijn. 

 

Wij danken U omdat Gij ons ruimte geeft  

en vrijheid schept voor heel ons leven. 

Wij danken U, voor uw Zoon, Jezus Christus (…). 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Jubilate Deo ... 
 

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem 

die weet wat lijden is en de dood heeft gezien; 

die Gij hebt opgewekt en een naam gegeven hebt 

hoog boven alle namen: Jezus de Heer is Hij, 

die is en blijven zal, uw Rechterhand. 

 

Wij bidden U, zend ons uw Geest, 

die over deze aarde gaat 

en maak ons tot een volk 

dat recht doet om gerechtigheid; 

maak leven en welzijn 

toch groter dan oorlog en dood; 

laat ons mensen zijn 

die woningen bouwen voor uw stad van vrede 

en breng ons thuis bij U. 

 

Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde, 

en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem, 

met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 

 

Vredewens 

Geef mij een luisterend hart’: 

dat is wat Salomo vraagt aan God. 

Want niet rijkdom of macht  

zijn bouwstenen van Gods Rijk, 

maar een hart dat open is 

en dat verstaat wat waardevol en kostbaar is. 

Als wij zo, met een luisterend hart,  

elkaar ontmoeten, 

kan er vrede zijn voor ieder van ons, Gods vrede. 

 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven we ook aan elkaar een teken van vrede. 

 

Inleiding op de lezingen 
In de lezing en in de parabels van het evangelie  

gaat het over mensen die  

een beslissende keuze maken. 

Koning Salomo kiest voor wijsheid. 

De kooplui uit de parabels die Jezus vertelt, 

verkopen alles wat zij bezitten  

om de schat te kunnen kopen. 

Beide lezingen zetten ook ons aan het denken: 

wat betekent het Rijk van God voor mij? 

 

Eerste lezing 1 Koningen 3, 5. 7-12  

 

Een moment voor de kinderen 

Dieren uit het Reynaertverhaal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgel 

 

Evangelie  Matteüs  13,44-52 

Jezus, ik denk aan jou 

Jezus, ik spreek over jou 

Jezus, ik hou van jou 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Wij bidden  

om de schat van nabijheid en zorg 

voor mensen die het moeilijk hebben, 

die lijden onder het geweld van onze wereld, 

om zijn liefde door onze handen: 



Om de wijsheid bidden wij,  

die het geluk niet zoekt in luxe,  

erkenning of succes,  

maar in een vredevol samenleven, 

waar ook ter wereld 

en wij met hen verbonden zijn. 
Levend met elkaar verbonden 
wordt zijn liefde ons geschonken, 
door onze handen, door ons hart, 
dank zij God de Heer. 

  

Wij bidden om de parel, de schat en de wijsheid 

die verborgen zijn in Gods Woord 

en in zijn nabijheid in het breken van zijn Brood. 

Mogen verantwoordelijken in de kerk  

die parel, die schat en die wijsheid aanwenden 

voor de toekomst van onze kerk, 

om zijn liefde ons geschonken 
Levend met elkaar verbonden 
wordt zijn liefde ons geschonken, 
door onze handen, door ons hart: 
Alleluia 

 

Wij bidden voor hen met wie we verbonden blijven 

over alle grenzen heen (…) 

Bidden we in stilte voor zovelen. 

 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God: 

Hij is een goede Vader. 

Hij heeft ons geschapen  

om elkaar gelukkig te maken. 

 

Ik geloof in Jezus: 

Hij wijst ons de weg. 

Hij kiest voor wie klein is en nog groeien kan. 

 

Ik geloof in de Geest: 

Hij helpt ons om goed te zijn voor elkaar. 

 

Ik geloof in vele goede mensen 

die zorg dragen voor elkaar 

en voor de hele schepping. 

Bij deze mensen wil ik horen. 

 

Ik geloof dat wij verder leven 

over alle grenzen heen. 

 

Offerande 
De misdienaars komen graag 

rond voor jouw bijdrage.  

Heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je indien g 

ewenst,  

storten via je bankapp.  

 

 

 

Gebed over de gaven 

God, dit brood en deze wijn 

zijn geen schatten of parels, 

maar slechts gewone, alledaagse dingen. 

Voor ons worden ze een ware schat als we  

ertoe komen om echt samen aan tafel te gaan.  

Dan kunt Gij, God, in ons midden gebeuren.  

Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven     
De Heer zij met U. En met uw geest  

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer  

Brengen wij dank aan de Heer onze God  

Hij is onze dankbaarheid waardig.  

 

Wij danken U, God, om de wondere wegen 

die mensen voor elkaar kunnen zijn, 

voor allen die Gij gezonden hebt 

om de weg te wijzen doorheen het leven, 

voor uw uitnodiging om, 

doorheen tekort en onvolkomenheid, 

te werken aan de mens en zijn wereld. 

 

Wij danken U om uw aanwezigheid 

in goede en kwade dagen, 

om de hoop en de toekomst die Gij zijt. 

Wij danken U om de mens Jezus, 

die ons voorgaat en nabij blijft 

en wiens Geest kracht is om te leven. 

 

Daarom danken wij U, God, 

samen met al wat bestaat en zingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


